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Nieuwsbrief November 2018

De November 2018 trip naar Kalutara werd dit jaar bemand door Theo, Tineke, Paul, Nancy
en Monique. We hebben weer hele bijzondere dingen mogen meemaken, mooie
ontmoetingen gehad en de feedback gekregen dat wat we doen veel impact heeft op
verschillende gebieden. Hieronder een impressie van wat we gedaan hebben in de twee
weken dat we er waren:

e Training voor jongeren (15-21 jaar)
e Bezoek Gevangenis

» Bezoek Colombo

o Meisjesweeshuis - workshop

e Update microkredieten

¢ Update jongensweeshuis

e Schoolkinderen

Training voor jongeren

Op zondag 11 november gaven we een training “Design your Future” voor jongeren tussen de 15 en
21 jaar die op het schiereiland wonen. Een dag waarin we even uit de focus op vandaag
“ontsnappen” en eens verder vooruitkijken. Wat is jouw droom(beroep)? Welke mogelijke
problemen ontmoet je onderweg? Wat zijn de hulpbronnen in jouw leven? En hoe maak je daar dan
een stappenplan van? De jongeren vonden het fantastisch en wij vonden het een kadootje om alle
“dromen” aan de muur te zien hangen. Zoveel potentie, ambitie en talent!!!



Bezoek aan de gevangenis in Kalutara

Na een eerste inventarisatie ronde te hebben gedaan op de dag
van aankomst, hebben we voor alle 10 de kinderen die bij hun
moeder in de gevangenis leven momenteel spullen kunnen
brengen waar behoefte aan was. Per kind hebben we een tasje
gekocht en dit gevuld met luiers, kleding, shampoo, schoentjes
etc. Daarnaast hebben we alle kinderkleding gebracht die we uit
NL hadden meegenomen en speelgoed, kussens en
schoonmaakartikelen gebracht.

Ook zijn we blij dat de formele goedkeuring nu binnen is vanuit
Colombo en we binnenkort kunnen starten met de Engelse les
voor 40 gevangen vrouwen.

Bezoek aan Colombo

Vanuit Nederland hebhen we contact gelegd met Stichting
Berendina, een van origine NL stichting, die vanuit de nalatenschap
van Berendina Borst is ontstaan en inmiddels 110.000
microkredieten in verschillende delen heeft lopen in Sri Lanka. We
hebben de Directeur ontmoet en in een gesprek van ruim anderhalf
uur hebben we veel geleerd, vragen kunnen stellen en onze
dilemma’s kunnen bespreken. Dat was een heel leerzame
ontmoeting.

Ook hebben we de directeur bezocht van het
bedrijf dat de container heeft afgehandeld die wij in
februari 2018 hebben gestuurd. We wilden heel
graag weten wat de reden was van de vertraging en
langzame processen bij de douane. We hebben hier
inzicht in gekregen en momenteel ligt er een
verzoek bij de minister voor een vrijstelling voor
onze stichting, dus ook dit bezoek was zeer de
moeite waard!




Meisjesweeshuis — workshop

Update micro kredieten

Het nieuws dat we een workshop voor
jongeren hadden verzorgd ging als een lopend
vuurtje over het schiereiland en de vraag
kwam vanuit het Meisjesweeshuis of we dit
ook voor hen wilden doen. Deze meisjes
 mogen zonder toestemming niet van het
terrein van en voor ons was het dus een
makkelijk besluit om aan te bieden om een
exclusieve workshop in het weeshuis te
verzorgen. Een variant op de “design your
future” training met ook focus op studie
vaardigheden. Superleuk om te zien hoe
Tineke en Tharanga (beiden docent in het
dagelijks leven) vol passie deze workshop
verzorgden.

Tijdens de workshop hebben we vanuit de
Stichting met een aantal mensen het diner
voorbereid en aan het einde van de dag
hebben we met zijn allen samen gegeten. Een
memorabele dag!

Vorige reis hebben we ons best heel druk gemaakt met
huishezoeken en mensen aanspreken op hun
betalingsgedrag. Het werken in een andere cultuur met
een ander besef van verantwoordelijkheid, waarin mensen
veelal overleven (vanuit armoede) en een cultuur waarin
het open en direct bespreken van (moeilijke) zaken
ingewikkeld is voor veel mensen, brengt soms lastige
situaties met zich mee. We zijn wel blij te constateren dat
onze interventies wel zijn vruchten hebben afgeworpen en
de som van het geld dat iedere maand terugkomt als
renteloze lening nog iedere maand stijgt. Tijdens deze reis
hebben we het moeilijke besluit moeten nemen om een
naaimachine terug te vorderen. Dit zorgde er wel voor dat
iedereen weer “op scherp” stond op het schiereiland en de
boodschap duidelijk is dat er echt terugbetaald moet
worden...



Update jongensweeshuis

Na een ingrijpende verbouwing in het jongensweeshuis, is nu het wachten op de officiéle
goedkeuring van de (lokale) overheid om het gebouw te mogen heropenen. Het is prachtig geworden
en we kunnen niet wachten tot het heropent wordt. In de tussentijd hebben we gesprekken gevoerd
met Gumara, de directeur van het weeshuis. Belangrijk is dat we partijen gaan vinden die het
weeshuis willen sponsoren met maaltijden. De bijdrage van de overheid is te klein om alle monden
dagelijks te voeden en dus is het van belang om hier een structurele, lokale en duurzame oplossing
voor te vinden. Wij spreken onze succesvolle microkredieters aan om iets te doen en gaan ook het
gesprek aan met een aantal (grote) luxe hotels in Kalutara om te vragen of zij voedsel willen doneren.
Wordt vervolgd...

Schoolkinderen

Dankzij de succesvolle facebook actie en de tikkies die we hebben
mogen sturen aan iedereen, hebben we genoeg geld opgehaald om de
: beoogde 100 kinderen weer een jaar naar school te sturen door ze een
 uniform, een schooltas en een schoolset te geven zodat ze weer een
jaar vooruit kunnen. We hebben weer allemaal blije koppies voorbij
zien komen. Dit is iedere keer weer een actie met heel veel impact!!!




Hoogtepunt van deze reis...

. Een van de hoogtepunten deze reis was
het uitdelen van de 82 voetbaltenues

& die we hadden gekregen van VV HSV
& N Heiloo en de 40 paar voetbalschoenen
: die sporthuis Johan Jansen voor ons
. had ingezameld. Deze hebben we naar
een zeer arme school gebracht, waar de
W directeur tranen in zijn ogen kreeg toen
3 hij het zag. Hij wilde al zo lang meer
| met sport gaan doen op school en met
deze spullen is dat nu mogelijk. Spullen
. die een tweede leven krijgen aan de
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andere kant van de wereld... heel
' bijzonder toch?

| Zoals altijd gaat onze speciale dank uit naar Nilantha. Hij is
onze ogen, oren en drijvende kracht voor de Stiching ter
plekke. Zijn inzet voor de stichting is enorm groot. Hij kent
iedereen, regelt alles en onderhandelt alle prijzen voor ons ©.

Nilantha is, naast al zijn werk voor de stichting, ook de trotse
eigenaar van hotel Coconut Bay (www.hotelcoconutbay.com)

Mocht je ooit overwegen naar Sri Lanka te gaan, dan adviseren
we je van harte om via Nilantha je hotels, tours en mogelijk
ayurvedische behandeling te boeken. Wij brengen hem graag
met je in contact.

April 2019 gaan we weer naar Sri Lanka. Mocht je vragen
hebben of iets willen bijdragen {in welke vorm dan ook), laat
het ons dan gerust weten.

Hartelijke groet,

Namens Stichting Kalapuwa

Theo, Tineke, Paul, Nancy & Monigque



